
Naar U 
 
Heer, ik wil voor altijd in Uw armen zijn. 
Breng mij met Uw liefde dichter bij Uw hart. 
Daar is rust, geborgenheid en vrede, 
daar ben ik altijd veilig, 
leven zonder pijn. 
 
Want Heer, ik verlang naar U. 
Naar Uw Woord, Uw Liefde, 
naar meer van U. 
Diep in mij groeit het verlangen 
om Thuis te zijn. 
Elke dag wil ik bij U zijn. 
Elke nacht dan schijnt Uw Licht over mij, 
zodat ik de weg kan vinden. 
U wacht op mij. 
Ik verlang naar U. 
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