
Daarom heb ik Jezus nodig 
 
 
Als ik elke dag al mijn fouten optel 
En als ik iemand heb teleurgesteld 
Als ik mij bewust word van mijn falen 
Lijkt mijn leven op een donker wolkenveld 
En de schaduw van berouw valt over mij heen 
Ik besef, ik kan het niet alleen… 
 
 
Daarom heb ik Jezus nodig 
Mijn Redder die mij reinigt en vergeeft 
Daarom heb ik Jezus nodig 
Hij die mijn zonden weggenomen heeft  
 
Oceanen vol met dingen die ik fout deed 
Rivieren stromen over van mijn schuld 
In de bergen klinkt de echo van mijn vragen 
Het antwoord nog in raadselen gehuld 
Ik doe mijn best maar als het moeilijk is 
Voel ik mij zo zwak en gaat het mis… 
 
 
Daarom heb ik Jezus nodig 
Mijn Redder die mij reinigt en vergeeft 
Daarom heb ik Jezus nodig 
Hij die mijn zonden weggenomen heeft  
 
Er zijn geen excuses  
Voor alle zwakheid die ik ken 
Dat ik net als alle mensen, ook een zondaar ben… 
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