Hij gaf zich over zonder een woord

Mijn Jezus hing aan 't kruis.
En Hij gaf zich over zonder een woord
Zonder woord, zonder woord, zonder woord.

Genageld aan het hout.
En Hij gaf zich over zonder een woord
Zonder woord, zonder woord, zonder woord.

Doorstoken en doorboord.
En Hij gaf zich over zonder een woord
Zonder woord, zonder woord, zonder woord.

Hij boog zijn hoofd en stierf.
En Hij gaf zich over zonder een woord
Zonder woord, zonder woord, zonder woord.
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