Liefde draagt mij!

Als een scheepije klein en teer
dreef ik op levenszee.

'k Vond geen ware vreugde meer,
't kwade nam mij steeds mee.

'k Werd een drenkeling in nood.

Sprak staam'lend een gebed.

't Was mijn God die redding bood.

Ik ben gered, (ik) ben gered, ben gered, gered.

'k Gaf mijn hart aan Jezus weer.
Steeds draagt Hij mij voort.

't Is de liefde van de Heer,

'k leef met Zijn trouw aan boord.

Heel mijn dank geef ik aan Hem.
Levenslang draagt Hij mij,

en gelovig zingt mijn stem:
"Jezus maakt vrij!"

Liefde draagt mij, liefde draagt mij.
Ja, als an'dre hulp ontbreekt
draagt liefde mij.

Liefde draagt mij! Ja, Hij draagt mij.
Ja, als an'dre hulp ontbreekt, draagt Jezus mij!
Ja, als an'dre hulp ontbreekt, draagt liefde mij, draagt Hij mij!
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