
Stenen zwijg maar! 
 
 
Hier komt de Heer, rijdend op een ezel 
De mensen wuiven takken en maken Hem groot. 
Hier komt de Heer, rijdend door Jeruzalem: 
Ook al roept er niet een, dan schreeuwt elke steen. 
 
Stenen zwijg maar! 
Jezus komt en maakt ons vrij. 
Stenen zwijg maar! 
Ik roep het uit in eeuwigheid. 
Stenen zwijg maar! 
Jezus heerst vol majesteit. 
Stenen zwijg maar! 
En geen steen roept het uit voor mij 
 
Hier komt de Heer en duizenden verdringen zich, 
Kind'ren op hun tenen: waar blijft Hij nou? 
Hier komt de Heer, er is iets aan de hand. 
Ook al roept er niet een, dan schreeuwt elke 
O ja, dan schreeuwt elke steen. 
 
Stenen zwijg maar .... 
 
Hier komt de Heer: hosanna geef Hem eer. 
De mensen buigen er voor de Koning neer. 
Hier komt de Heer: hosanna in de hoge. 
Ook al roept er niet een, dan schreeuwt elke steen. 
 
Stenen zwijg maar .... 
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