
God van Majesteit en Licht 
 
God van majesteit en licht, 
Heer, verhef Uw aangezicht 
over ons en zie ons aan, 
nu wij biddend tot U gaan. 
 
Vol ontzag Heer vragen wij, 
wees ons met Uw Geest nabij. 
Als wij komen tot Uw troon 
(dan) buigen wij neer voor Uw Zoon. 
 
God van majesteit en licht, 
Heer, verhef Uw aangezicht  
over ons en zie ons aan, 
nu wij biddend tot U gaan, 
 
Door u liefde puur en rein, 
mogen wij eens bij U zijn. 
Want Uw liefde die verzoend, 
heeft ons bij de naam genoemd. 
 
Wie kan ooit toch echt verstaan 
wat U voor ons heeft gedaan? 
Daarom enkel “Dank U Heer.” 
heel ons leven brengt U eer! 
 
God van licht en God van glorie, 
zend Uw kracht met heerlijkheid; 
kroon Uw kerk met Uw victorie, 
dat zij bloeit vol majesteit. 
Geef haar wijsheid, 
geef haar liefde, 
leid haar naar de eeuwigheid! 
 
Hoed ons voor (het) stil berusten 
in de zonde, in de dood. 
(Heer ver-) vul ons met verlangen 
naar het ware levensbrood. 
Geef ons wijsheid, 
geef ons liefde, 
Heer Uw glorie is zeer groot! 
 
God van majesteit en licht, 
Heer, verhef Uw aangezicht 
over ons en zie ons aan, 
nu wij biddend verder gaan. 
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