
Ons Licht Verscheen 
 
Heel de wereld lag te slapen, 
Voor Gods heil de ogen dicht. 
Dromend in het nacht’lijk duister 
Mist de mens het eeuwig licht. 
Mar het waakzaam oog van arme herders 
Zag wat werd verwacht. 
En hun vreugdekreet en blijde stemmen 
Vulden plots de nacht: 
 
“Ons licht verscheen, ons licht verscheen. 
Hij is hier, de Messias, hier beneen. 
Machtig God, Vredevorst, Hij alleen! 
Ons licht verscheen, ons licht verscheen. 
Ons licht verscheen!” 
 
Heel de wereld ligt te slapen 
In de nacht, toch schijnt het licht. 
Roepend naar wie niet geloven: 
“Kom, ik breng u goed bericht.” 
En elk zoekend hart dat Hem leert kennen 
Geeft de boodschap door. 
Van de Morgenster, die straalt vol liefde, 
Heel de wereld door. 
 
“Ons licht verscheen, ons licht verscheen. 
Hij is hier, de Messias, hier beneen. 
Machtig God, Vredevorst, Hij alleen! 
Ons licht verscheen, ons licht verscheen. 
Ons licht verscheen!” 
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