
Hoe Lang Nog Heer 
 
Hoe lang nog Heer, verbergt u zich? 
Hoe lang blijft de hemel nog zwijgen? 
Wij roepen luid, maar U antwoordt ons niet, 
Heer, hoe lang tot uw hand ons verlost? 
 
Verzwakt, verlaten, zo dwalen uw kind'ren, 
vol van verdriet en van schaamte. 
Ons hart is dor, onze geest is gebroken. 
Geef ons een teken van liefde. 
 
De hoop is wankel, droog als woestijnzand, 
moed is vergoten als water. 
Ons hart is angstig, 't hongert naar redding. 
Geef ons een teken van liefde. 
 
Bij daglicht roepen wij luid tot de hemel: 
waarom heeft U ons verlaten? 
En zelfs de nacht doet ons rusteloos dolen. 
Waar gloort het licht van uw liefde? 
 
Heer, onze voorouders durfden te volgen, 
legden hun lot in uw handen, 
door vuur en honger naar 't land van belofte, 
want zij vertrouwden uw liefde. 
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