
Zoals een Herder 
 
Zo (als) een herder z’n schapen voedt  
en lammeren draagt op zijn arm,  
zo vol van liefde en dicht aan zijn hart,  
brengt Hij ze thuis. 
 
Spreek tot de steden van Juda:  
Bereid de weg voor de Heer. 
Ga naar de bergen, verhef je stem:  
Jeruzalem, hier is uw God. 
 
Ik zal zelf hun herder zijn  
want anders dwalen ze af.  
Ik red die verloren gaan, heel hun pijn,  
verzorg ze en Ik geef hen rust. 
 
Kom maar bij Mij wanneer de last je te zwaar wordt.  
En neem mijn juk maar op je schouders,  
dan geef ik je rust. 
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