
Ik Ben het Levend Brood 
 
Refrein: 
Neem dit brood; neem en eet, 
en blijf in Mij. 
Neem de wijn; neem  en drink, 
en denk aan Mij. 
 
Ik ben het levend brood 
vanuit de hemel. 
Al wie Mijn vlees eet 
en drinkt Mijn bloed, 
hij leeft, hij leeft voor eeuwig. 
 
Ik ben het levend brood; 
jij krijgt geen honger. 
Als je gelooft in Mij 
krijg je geen dorst, 
jij leeft, jij leeft voor eeuwig. 
 
Ik ben het levend brood, 
Ik ben verrezen 
voor wie gelooft in Mij. 
’k Ben niet dood 
maar Ik leef, maar Ik leef voor eeuwig. 
 
U bent het levend brood, 
brood voor mijn hart. 
O Heer, tot wie 
zal ik gaan? 
Uw Woord, Uw Woord leeft voor eeuwig. 
 
Ned tekst: Margreeth Ras-van Slooten 
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