
Vrede 
 
Vrede geef Ik jou, mijn kind, 
Vrede, die je niet kent. 
Vrede geef Ik jou, mijn kind, 
Met vreugde wordt je hart gevuld. 
 

1.De liefde, die je bij Mij vindt 
geeft hoop aan ieder mensenkind. 
 

2.Neem de gift aan van de Geest: 
de liefde, die je vreugde geeft. 
 

3.Aan jou, die mijn liefde kent, 
zien de mensen wie Ik ben. 
 

4.Wie mijn woorden hoort, die leeft 
met de vreugde die God geeft. 
 

5.Alles deel Ik zo met jou, 
omdat Ik zoveel van je hou. 
 

6.’t Is God, die Mij gezonden heeft 
voor ieder, die op aarde leeft. 
 

7.Door iedereen, die van Mij houdt 
wordt aan mijn Koninkrijk gebouwd. 
 
 
Ned. Tekst: Ria van Buuren – van den Berg. 
© 1980 The Benedictine Foundation of the State of Vermont. Published by OCP 
Publications/Small Stone Media bv, Holland 


