
Wij gedenken U.                                    
 
Wij gedenken U, wij gedenken U, 
voor Uw offer eens gebracht; 
Licht in de wereldnacht. 
  
Ja, wij komen saâm, 
prijzen uwe naam. 
U wilt bij ons zijn 
in dit brood en wijn. 
Wij gedenken U. 
  
Kind dat tot ons kwam, 
stierf als offerlam, 
maar stond op in glorie. 
Voor eeuwig is Zijn macht,  Zijn macht. 
Samen Hem herdacht 
als Gods eigen Zoon. Zijn Zoon. 
  
U wilt bij ons zijn 
in dit brood en wijn,  
Wij gedenken U. 
  
Wij gedenken U, wij gedenken U, 
voor het offer eens gebracht; 
Licht in de wereldnacht. 
  
Dit gedenken Heer 
toont Uw liefde weer. 
U wilt bij ons zijn    ) 
in dit brood en wijn,) bis. 
wij gedenken U.      ) 
 
Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. 
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