
DOOR HET WATER 
 
Iemand richtte hem op         
uit het water 
halleluja! klonk in zijn oor 
hij kreeg een splinternieuw kleed 
van zijn Vader 
en er zong een koor 
 
de jongen liep barrevoets  
terug naar z’n huis  
-ze lachten- 
zijn voeten waren besmeurd en vuil 
 
hij zei:  
ik ging door het water  
daar werd ik schoon 
een heel nieuw kleed 
een nieuw persoon 
 
geen oude schoenen voor een koningszoon   
want ik ging door het water... 
 
Iemand nam hun hand 
voor het altaar 
verklaarde hen samen ‘man en vrouw’ 
na twee jaar 
werd zij moeder, hij vader  
ze geloofden in trouw 
 
toen kwam een oude vlam in zijn leven 
ze zei: ben je eenzaam, kom dan maar eens langs 
 
hij zei: 
 
ik ging door het water 
daar werd ik schoon 
een heel nieuw kleed 
een nieuw persoon 
 
geen oude schoenen voor een koningszoon 
want ik ging door het water 
ik ging door het water... 
 
hij vist vandaag 
met zijn kleinzoon van zeven 
hij zegt: gauw ben ik vrij van de pijn 
het kind vraagt: was je ooit in de hemel? 
hij zegt: ‘nee, maar ik weet waar ik moet zijn 
want ik ging door het water...’ 
 
ik ging door het water 
daar werd ik schoon 
een heel nieuw kleed 
een nieuw persoon 
 
geen oude schoenen voor een koningszoon 
want ik ging door het water 
want ik ging door het water... 
je ging door het water... 
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