Omdat Hij Bleef

De Meesters discip’len zochten naar brood,
maar Hij bleef bij een bron langs de weg.
En een vrouw werd verlost

van eeuwige dorst,

't is alsof ik hoor wat ze zegt:

“Omdat Hij bleef, is er vergeving,
van mijn schuld ben ik vrij.

Omdat Hij bleef, is er genezing,

Hij maakte een nieuw mens van mij.
O wat is het bijzonder,

dit hemels wonder.

Ik loof Hem zolang ik leef.

Niet meer wie ik was,

Jezus genas;

ik kan verder omdat Hij bleef.”

Hij droeg mijn straf aan het ruw houten kruis,
maar Hij had daar ook weg kunnen gaan.

Hij bleef daar voor mij,

verdroeg alle pijn;

heeft voor mij alle schuld voldaan.

Omdat Hij bleef, is er vergeving,
van mijn schuld ben ik vrij.

Omdat Hij bleef, is er genezing,

Hij maakte een nieuw mens van mij.
O wat is het bijzonder,

dit hemels wonder.

Ik loof Hem zolang ik leef.

Niet meer wie ik was,

Jezus genas;

ik kan verder omdat Hij bleef.
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