
Wees niet bang! 
 
Ziet op naar de Winnaar, en zie Zijn pijn: 
Door velen weerstaan, volbracht Hij de strijd. 
De schande veracht, het lijden doorstaan, 
Toch droeg Hij de vaandel van Zijn Vaders’ naam. 
 
Ofschoon vaak bespot, toch vocht Hij de strijd. 
Hij gaf nooit op, zag enkel de prijs. 
Het gejuich van Gods’ volk, dat gaf Hem de kracht. 
Genade Gods, daardoor hield Hij stand. 
 
Refrein 
Wees niet bang, wees niet bang. 
Geef niet op, ook al duurt het lang. 
Zie omhoog, zie omhoog, Hem behoort je hart. 
Ga door met vreugd’ en wees niet bang! 
 
Het is als het rennen met tegenwind: 
De zondelast, die torsen we mee. 
Vermoeide benen, we vallen terneer. 
Maar door Zijn stem strijden we toch weer. 
 
Kijk niet achterom, streef naar de prijs! 
De Vader verwacht je, met armen gespreid. 
Het gejuich van Gods’ volk, dat geeft ons weer de kracht, 
 
Genade Gods, daardoor houd ik stand. 
 
Refrein (2x). 
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