
Vier feest en wees blij 
 
 
Vier feest en wees blij, gij kind’ren van de Heer! 
Vier feest en wees blij, want Hij verdient de eer! 
Door Hem leven we in vrijheid, zijn van elke schuld bevrijd. 
Zet je zorgen opzij, vier nu feest en wees blij! 
 
O, de vloek van Adam’s schuld is verbroken aan het kruis,  
nu worden wij verwacht bij de Vader thuis. 
Door het kruis verloor het graf zijn macht,  
die overwinning geeft ons kracht.  
Wij mogen nu zijn kind’ren zijn en leven met de Heer! 
 
En wij dragen Vader’s naam, wij zijn kind’ren door gena. 
Mijn dankbaarheid is groot voor trouw tot in de dood. 
Want al waren wij ver afgedwaald,  
Gods Zoon, Hij heeft de prijs betaald.  
Wij mogen overwinnaar zijn, wat is zijn liefde groot. 
 
Vier feest en wees blij, gij kind’ren van de Heer! 
Vier feest en wees blij, want Hij verdient de eer! 
Door Hem leven we in vrijheid, zijn van elke schuld bevrijd. 
Zet je zorgen opzij, vier nu feest en wees blij! 
Zet je zorgen opzij, vier nu feest en wees blij! 
Wees blij! 
 
Ned. tekst: Trijnie Hilberts 
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