U bevrijdt mij

Mijn zonden dreven mij bij U vandaan,
Met goede werken kunt U niet volstaan.
Zij zijn als vuile was in Uw oog,

Ik kan niet bij U komen, wat ik ook poog.

Eens kwam de dag, dat ik hulp nodig had.
Ik zag op Jezus, toen ik tot Hem bad.

Het klonk eenvoudig, maar wel oprecht.

U kwam heel dicht bij mij, dat voelde ik echt.

Refrein:

U bevrijdt mij, bevrijdt mij;

Vrij van schuld en schand’,

U reinigde mijn hart.

Er viel een hele zware last van mij af.
U bevrijdt mij, bevrijdt mij;

Voor al mijn zondenloon,

Stierf U als Mensenzoon.

Ik weet dat ik bij U steeds veilig ben,
U bevrijdt mij.

U bevrijdt mij,

Vroeger is niet meer,

Bevrijdt mij,

Ik heb de vrede weer.

Voor al mijn zondenloon,

Stierf U als Mensenzoon.

Ik weet dat ik bij U steeds veilig ben,
U bevrijdt mij.

Zoals U het eens zei,

Bevrijdt mij,

Vreugde is in mij.

Vrij van schuld en schand’,

U reinigde mijn hart.

Er viel een hele zware last van mij af.
U bevrijdt mij.
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