
Aan mijn kruis 
 
 
Uw liefde was groot, toen U de wereld in Uw hart omsloten had. 
Waarom voor mij riep U uit: “Het is volbracht”? 
Ik wist niet van de weg die ik had moeten gaan. 
Toch was U zo met mij begaan. 
 
Refrein: 
U werd verwond in plaats van mij. 
Men stak een speer in Uw zij’. 
Mijn doornenkroon,  
mijn spot en hoon,  
Uw tranen vielen voor mij.  
Het was zoals U het eens zei, 
U deed het alles voor mij.  
En toen kwam U tot het besluit,  
U nam mijn schand’,  
U droeg mijn schuld,  
aan mijn kruis. 
 
Hoe groot is Uw gunst, dat u mijn noden zag, U ging in plaats van mij, 
en toen voor mij de woorden die U zei; 
"Vader, nee, vergeef hen, want men weet niet wat men doet. 
Laat mij gaan, Ik geef voor hen Mijn bloed." 
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