
Ben ik het Heer? 
 
 
Als vrienden bij elkaar 
samen aan Zijn tafel 
vertelde Hij hoeveel Hij van hen hield 
 
Hij kende hen zo goed 
dachten Hem te volgen 
de weg met Hem te gaan die voor Hem lag 
 
Toen zagen zij verbaasd 
Zijn bedroefd gelaat 
Hij zei tot hun verbijstering 
dat één Hem nu verraden ging 
geschrokken riepen zij toen door elkaar: 
 
Ben ik het Heer, ben ik het Heer 
komt U door mij te hangen aan het kruis? 
ben ik daartoe in staat 
dat ik Gods Zoon verraad? 
Ben ik het Heer 
Ben ik dat? 
 
Als vrienden bij elkaar 
samen aan Zijn tafel 
denken wij terug aan wat Hij deed 
hoe Hij aan het kruis 
als het volmaakte offer 
daar Zijn leven  gaf en hoe Hij leed 
 
Toen drong het tot ons door 
daar leefde Hij voor! 
Dat Hij Zijn bloed gegeven heeft 
en ons daardoor het Leven geeft 
met droefheid in ons hart roepen wij uit: 
 
Ben ik het Heer, ben ik het Heer 
komt U door mij te hangen aan het kruis? 
ben ik daartoe in staat 
dat ik Gods Zoon verraad? 
Ben ik het Heer 
Ben ik dat? 
 
Voor al mijn zonden 
Jezus stierf voor mij 
’t Is volbracht”  riep Hij uit voor mij. 
 
Ja ik was het Heer, ik was het Heer! 
Ik liet U daar  hangen aan het kruis 
Als een offerlam dat mijn  zonden op zich nam 
Ja ik was het Heer,  
Dat was ik! 
Ja ik was het Heer,  
Ja ik was het Heer,  
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