
Jezus, door ieder verlaten 
 
Jezus, door ieder verlaten,  
Hij lag geknield en bad. 
Zweet stroomde van zijn lichaam  
omdat Hij doodsangst had. 
Hij huilde en smeekte,  
“Laat de beker langs mij gaan!  
Maar niet mijn wil, o Vader,  
alleen uw wil moet gedaan.” 
 
Jezus, alleen aan het kruishout,  
het voorwerp van spot en hoon. 
Tussen twee dieven in,  
gekroond met een doornen kroon. 
Spijkers door hand en voet,  
een speerpunt sneed in zijn zij. 
Hij leed daar voor onze zonden  
en Hij stierf daar voor mij. 
 
Was er ooit groter liefde? 
Groter gena dan toen? 
“Vader, vergeef hun,” verzocht Hij. 
 “Ze weten niet wat ze misdoen.” 
Hoe kan ‘k Hem ontkennen  
en ongelovig zijn? 
Want Hij is de Zoon van God  
die stierf aan ’t kruis voor mij! 
Zoon van God die stierf voor mij! 
 
Ned. tekst: Trijnie Hilberts 
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