
Onrustig hart 
 
Toen Hij alles schiep, riep Hij je zachtjes bij je naam 
Hoor je nog die fluistering, oneindig diep 
Waar de stilte is daar spreekt Zijn liefdevolle stem 
Dwars door je tranen heen in de duisternis 
 
refr:  
Breng jouw onrustig hart    
Bij het hart van God 
Het hart van de hoogste Heer 
Waar je rusten mag      
Leg je tegenslag 
Maar onder zijn vleugels neer 
Leg alles neer    
Onrustig hart 
 
Toen Hij alles schiep, riep Hij je zachtjes bij je naam 
Hoor je nog die fluistering oneindig diep 
Waar de stilte is daar spreekt Zijn liefdevolle stem 
Dwars door je tranen heen in de duisternis                          
 
Breng jouw onrustig hart ... 
 
Jouw onrustig hart    
Bij het hart van God 
Het hart van de hoogste Heer 
Waar je rusten mag      
Leg je tegenslag 
Maar onder zijn vleugels neer 
Leg alles neer 
Onrustig hart 
 
Want met een woord , een teder woord 
Brengt je maker jou weer waar je hoort 
Dan ben je vrij  
Niet meer verward 
Onrustig hart 
 
Breng jouw  onrustig hart... 
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