
Stil zijn voor God 
 
Heer, hoor mijn gebed, Ik sta hier voor U,  
sta voor U open.  
Heer, geef mij Uw kracht, want ik verwacht  
Uw Geest die werkt in mij.  
Heer, door Uw geduld, vervalt mijn schuld,  
mag ik weer hopen.  
Heer, en elke dag, dat ik mag leven  
Versterkt Uw kracht mij. 
 
Heer, laat me nu stil zijn in U,  
Heer laat me stil zijn want U bent mijn God. 
 
Heer, U bent mijn lust, ik leef nu gerust,  
laat mij U horen.  
Heer, ‘k vraag aan U: Geef zolang ik leef  
aan mij Uw levenslicht.  
Heer, dat ik dan groei en openbloei  
tot vrucht geboren,  
en zolang ik leef, aan U mijn hart geef,  
mij naar uw woord richt. 
 
Heer, laat me nu, stil zijn voor U,  
Heer laat me stil zijn want U bent mijn God. 
 
Amen. Amen. 
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