
O, vreugde groot! 
 
Wij hielden in het veld de wacht, 
plots sprak een engel in de nacht. 
O, vreugde groot! 
Vreugde, o vreugde groot! 
Vreugde groot! 
 
Ere zij God, verhoog zijn naam! 
Ere zij God, verhoog zijn naam! 
 
Hij zei: er zal een kindje klein 
in Bethlehem geboren zijn. 
O, vreugde groot! 
Vreugde, o vreugde groot! 
Vreugde groot! 
 
Ere zij God, verhoog zijn naam! 
Ere zij God, verhoog zijn naam! 
 
Kom en aanbid Hem in een stal, 
dit Kind dat ons verlossen zal. 
O, vreugde groot! 
Vreugde, o vreugde groot! 
Vreugde groot! 
 
Ere zij God, verhoog zijn naam! 
Ere zij God, verhoog, 
o, vreugde groot! 
Vreugde groot! 
O, vreugde groot! 
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