
Welkom Hier Op Aard’ 
 
Tranen vallen, harten breken, 
wij verlangen naar Uw komst. 
Neem Uw plaats, Heer, in ons leven; 
welkom Zoon van God, Welkom Zoon van God. 
 
Slechts een stal om in te wonen, 
stro als rustplaats voor Uw hoofd. 
Maar lang verwacht en nu gekomen, 
Kind van God beloofd, Kind van God beloofd. 
 
Breng Uw vrede in ons strijden, 
vul de leegte in ons hart. 
Woord dat breekt het hemels zwijgen, 
welkom hier op aard’, welkom hier op aard’. 
 
Tederheid zal ons genezen, 
maar voor U een doornenkroon. 
Heer Uw bloed zal ons doen leven, 
Glorie voor Gods Zoon, Glorie voor Gods Zoon. 
 
Want onze zonden zult Gij dragen, 
onze smaad en onze spot. 
Draag de vloek en maak ons heilig, 
waardig Lam van God, waardig Lam van God. 
Waardig Lam van God. 
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