
Toen de aard sliep 
 
Er was geen kroon van groot formaat,  
geen koninklijk gewaad  
wachtend op de langverwachte Heer. 
Op een teken werd gewacht,  
licht in donk’re nacht,  
een wonder Gods, maar men wist niet wanneer. 
Velen bleven hopen op de Man die komen zou. 
Kon het zijn dat Bethlehem stad werd van Gods trouw? 
Toen de aard sliep die stille nacht,  
de Redder kwam, en heel de schepping lacht. 
Toen de aard sliep, heilige nacht,  
in een stal daar sliep het Kindje zacht. 
O, zou het echt zo zijn  
dat daar geboren werd het heilig Kind van God,  
zijn eigen Zoon, toen de aard sliep? 
 
De herders hielden ’s nachts de wacht,  
daar werd aan hen het nieuws gebracht:  
de Vredevorst, geboren in een stal. 
Een ster die aan de hemel stond  
zorgde dat men ’t Kindje vond. 
Geschenk van God, omdat Hij van ons houdt. 
Terwijl velen vroegen om Gods koninkrijk op aard,  
kwam vanuit de hemel antwoord, werd God geopenbaard. 
Toen de aard sliep die stille nacht,  
de Redder kwam, en heel de schepping lacht. 
Toen de aard sliep, heilige nacht,  
in een stal daar sliep het Kindje zacht. 
O, zou het echt zo zijn  
dat daar geboren werd het heilig Kind van God,  
zijn eigen Zoon, toen de aard sliep? 
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