
Loof De Heer! 
 
Loof de Heer, loof de Heer, breng lof aan de Heer. 
Lof zij de Heer, de Heer. 
Lof zij de Heer, loof de Heer. 
Loof de Heer, loof de Heer. 
 
Aan God zij de glorie, voor Jezus, Zijn Zoon. 
Hij hield van de wereld, kwam neer van de troon. 
Hij gaf ons Zijn leven en stierf aan het kruis; 
de deur is weer open naar ’t Vaderhuis! 
 
Loof de Heer. Looft Hem alles wat leeft! 
Loof de Heer. Die de zonden vergeeft! 
O kom tot de Vader, door Jezus de Zoon; 
en breng Hem de glorie, 
kniel neer voor Zijn troon. 
 
Volmaakte verlossing, de kracht van het bloed, 
voor elke gelover komt alles weer goed. 
Want aan elke zondaar die waarlijk gelooft, 
heeft Jezus vergeving van zonden beloofd, beloofd! 
 
Zo groot is Zijn Liefde, zo groot is Zijn macht; 
Zo groot is de blijdschap die Jezus ons bracht. 
Maar mooier en hoger en groter zal zijn, 
het wonder, de vreugde als Jezus verschijnt! 
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