
Liefde van de Heer 
 
Refrein: 
 
De liefde van de Heer, liefde van de Heer, de liefde van de Heer is eeuwig. 
liefde is door Hem volmaakt. 
 
Ik heb mijn dagen dat ik heel erg twijfel. 
en niets in deze wereld maakt mij werk’lijk blij. 
Dan kan ik geen kant meer op 
Ik voel totaal geen hoop. 
Dit is, toen ik het beseffen ging, het laatste wat ik zeggen kon. 
 
Refrein 
 
Ik heb mijn dagen dat ik heel erg blij ben. 
en alles in het leven ziet er hoopvol uit. 
 ‘k Voel Uw liefde zo dichtbij. 
Het maakt van angsten vrij. 
Dit is, toen ik het beseffen ging, het laatste wat ik zeggen kon. 
 
Liefde draalt niet, liefd’ is goed. 
Liefde geeft ons rust en moed. 
Liefde stierf eens aan het hout. 
Stond weer op tot ons behoud. 
 
Refrein 
 
Ned. tekst: Teo Hoogendijk 
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