
Gebroken 
 
Ik adem in, want ik besta 
en zie ,waar ik ook ga ,een medemens 
dan denk ik vaak: waar moet dat heen? 
een hopeloos gevecht,  ze staan alleen 
de wanhoop staat op elk gezicht geschreven 
ik keer me af, maar heel mijn hart zegt ‘nee’ 
hey, yea, yea 
hey, yea, yea 
 
Refrein: 
 Ik huil, ik rouw 
om de kleinsten, zo  gebroken (o ,zo gebroken) 
ik voel hun pijn 
tot ik zelf ook wordt verbroken 
gebroken, net al Gods gebroken Hart   (o-o-o) 
Hey, yea. yea 
 
‘k  gooi alle twijfels in de wind 
want ik ben niet gediend  van kortzichtigheid 
want God, mijn hart, verlangt naar U 
ko m vul mij met Uw vuur 
en, leef door mij 
Heer vervul mij met bewogenheid en passie 
leer mij van hen te houden zoals U 
Hey, yea, yea 
 
Refr: 
 
Hey, yea, yea,  
O God, mijn hart verlangt naar U 
O vul mij met Uw vuur… 
 
Ned. tekst: A. Dijkstra en E. Zuiderveld-Nieman. 
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