
U bent mijn licht   
 
Heer, U bent mijn Redder  
en mijn hulp in tijd van nood,  
mijn toevlucht en mijn hoop,  
o Heer, mijn God, wat bent U groot. 
Als alles om mij donker lijkt  
ben ‘k veilig in uw hand.  
Ook als om mij heen de wanhoop heerst,  
aan uw zijde houd ik stand. 
 
U bent mijn licht, U bent mijn redding.  
U bent mijn hoop, mijn leven lang. 
Laat de mensen vrolijk wezen,  
U verhogen met gezang: 
Halleluja! Halleluja!  
Glorie aan uw heilige naam. 
Zing hosanna, zing vol vreugde,  
prijs de Heer met lofgezang! 
 
Wandel naast me, Heer, en spreek tot mij. 
Leid me daag’lijks langs uw pad. 
Als ik struikel, wees Gij mijn gids  
en houdt Gij mijn hand gevat.  
Open nu mijn oog voor uw wijsheid Heer;  
voor de schoonheid om me heen.  
Toon me meer van U, dat ik danken mag  
voor uw grote liefde ied’re dag. 
 
U bent mijn licht ……….  
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