Een dankbaar hart.

Heer, wil in Uw huis nu tot ons spreken.
Zie ons hart vol dankbaarheid en blij.
Laat Uw liefde nooit ontbreken;

Want Uw naam aanbidden wij.

Voor Uw zegen en Uw goedheid,
Voor Uw liefdevol gezicht,

Willen wij U danken Vader,
Breng ons leven in Uw licht.

Eeuwig komt Uw liefde tot ons steeds nader.
Uw genade maakt ons toegewijd.

In dit uur aanbidden wij U Vader,

Vul ons hart met dankbaarheid. (2 x)

Amen. Amen.
Ned. tekst: Diny Beijersbergen-Groot.

© 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation
Fro Europe: Small Stone Media bv, Holland



