
Breek het brood, schenk de wijn 
 
Jij die gewond bent, kom, schuif aan, 
God heeft een maaltijd klaargemaakt. 
Proef het lijden van de Heer, 
wie gebrek heeft, wordt voldaan. 
 
Breek het brood, schenk de wijn, 
Hier is het goed. Hier mag je zijn. 
Kom aan tafel, wie maar wil, 
elke honger wordt gestild 
 
Jij die geen mens hebt, kom, schuif aan, 
het is God zelf die jou onthaalt. 
Proef de liefde van de Heer, 
wie om hulp roept, wordt verstaan. 
 
Breek het brood, schenk de wijn, 
Hier is het goed. Hier mag je zijn. 
Kom aan tafel, wie maar wil, 
elke honger wordt gestild. 
 
Jij die gaat sterven, kom, schuif aan, 
Voor jou is Jezus opgestaan. 
Proef het lichaam van de Heer, 
een nieuw leven breekt nu aan. 
 
Breek het brood, schenk de wijn, 
Hier is het goed. Hier mag je zijn. 
Kom aan tafel, wie maar wil, 
elke honger wordt gestild. 
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