
Vlakte van het duister 

 
Er is een schaduw in de verte, 
en het komst steeds dichterbij. 
Deze schaduw kent geen liefde, 
Het verleidt de zielen, ook jou en mij. 
 
’t Heeft geen eerbied voor enig schepsel, 
eist op wie sterk is en ook wie zwak. 
Allen gaan door de vlakte van het duister, 
Niemand spaart het, geen vrouw of man. 
 
Refrein:  
In de vlakte van het duister 
heeft de dood geen greep op mij. 
Ik mag schuilen in Jezus armen, 
Eeuwig zal ik bij Hem zijn (2x). 
 
Voor Gods kinderen geborgen in Jezus, 
Is het een reis naar een hemels oord. 
De prikkel van de dood is nu verslagen, 
Door het bloed van Jezus en Zijn heilig woord! 
 
Refrein (2x). 
 
 
Ned. tekst: Teo Hoogendijk 
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