
Kom en aanbid Hem 
 
Ga mee naar waar Hij geboren werd,  
volgend het licht van Zijn ster. 
Kniel daar met allen die zoeken naar Hem, 
kniel daar en geef Hem je hart. 
 
Kom en aanbid Hem, Koning en Heer,  
de Redder, al zo lang verwacht. 
Wij prijzen, verhogen Hem, geven Hem eer  
en roepen het uit: “Hij is Heer.” 
Hij is Heer, kom en prijs Hem, Jezus de Heer! 
 
Wijzen aanbaden Hem, knielden neer,  
bogen eerbiedig voor Hem. 
Want zij herkenden Zijn majesteit  
en Hij veranderde hen. 
 
Kom en aanbid Hem, Koning en Heer,  
de Redder, al zo lang verwacht. 
Wij prijzen, verhogen Hem, geven Hem eer  
en roepen het uit: “Hij is Heer.” 
Hij is Heer, kom en prijs Hem, Jezus de Heer! 
 
Hij is Heer, Hij is Heer. 
Wij prijzen, verhogen, voor altijd en eeuwig. 
Hij is Heer, geeft Hem eer. 
Halleluja, Hij is Heer! 
 
Kom en aanbid Hem, Koning en Heer,  
de Redder, al zo lang verwacht. 
Wij prijzen, verhogen Hem, geven Hem eer  
en roepen het uit: “Hij is Heer.” 
Hij is Heer, kom en prijs Hem, Jezus de Heer! 
Kom en zing: “Jezus is Heer!” 
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