
Getuige 
 
Wie zal getuigen van mijn Heer? (3x) 
O, Ik zal getuigen van mijn Heer, 
Ik zal getuigen van mijn Heer, 
Ik zal getuigen van mijn Heer, 
Ik zal hier getuigen van mijn Heer! 
 
Een farizeeër kwam in de nacht. 
Zijn naam was Nicodemus en hij stelde een vraag 
Aan Jezus: “Vertel het mij, 
Ik wil wel eens weten het groot geheim”. 
Nicodemus vroeg de Heer: 
“Kan een man, al is hij oud,  
opnieuw geboren zijn?” 
Jezus antwoordde en zei tot Hem: 
“Je moet opnieuw geboren zijn”. 
Hij zei: “Man wordt wijs, 
Ik zeg je kom en geloof, 
Voorwaar, bekeer je, wordt gedoopt”. 
 
Jij wordt getuige voor mijn Heer. (3x) 
’t Hart is getuige voor mijn Heer. 
 
Je kent toch wel Simson. 
Hij was sterker dan de sterkste op de hele wereld. 
Lang geleden sloeg hij een keer 
Veel meer dan duizend filistijnen neer. 
Waar hij ging en waar zijn rustplaats mocht zijn, 
Ja, zijn kracht bleef steeds weer geheim 
Tot zijn vrouw hem in tranen vroeg, ze zei 
Zeg mij toch, waar komt je kracht vandaan? 
Waarop Simson zei: Hé, dit is waar. 
Simson sprak: Knip af mijn haar (knip het af). 
Scheer mijn hoofd tot het glad is en kaal 
En mijn kracht is weg, ja ik wordt weer normaal.” 
 
Simson was getuige voor mijn Heer. (3x) 
’t Hart is getuige voor mijn Heer 
Wie zal er getuigen? (4x) 
Mijn ziel zal getuigen voor mijn Heer. 
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