
Ons vreugdelied voor U 
 
Voor de liefde, de vreugd, 
voor de rust die U brengt, 
voor de blijdschap die U ons geeft; 
Voor de zorg ied’re dag, 
voor de vrienden die U gaf, 
voor het goed’ dat ik van U kreeg; 
Wij brengen U de lof met onze stem. 
 
Voor de komst van een kind, 
voor de adem die U schenkt, 
voor het mooie leven dat ik leef; 
Voor de tijd, voor de lach, 
elk moment van de dag dat ik beleef; 
Wij brengen U de lof met onze stem. 
 
Refrein: 
Hoor nu ons lied van dank, het klinkt als luide echo’s door ’t heelal 
En ieder schepsel stemt in met ons vreugdelied voor U. 
 
Voor Uw recht, voor Uw stem, 
voor Uw Zoon, die ik ken, 
het geloof dat vertrouwt in U. 
Voor Uw leiding, Uw plan, 
voor Uw vriendelijke hand, 
Uw nabijheid in wat ik doe; 
Wij brengen U de lof met onze stem. 
 
Refrein. 
 
Voor de liefde, de vreugd, 
voor de rust die U brengt. 
Voor Uw recht, voor Uw stem, 
dit ons lied, ons vreugdelied voor U. 
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