
Aan de tafel van de Heer  
 
 
Aan de tafel van de Heer wordt brood gebroken. 
Aan de tafel van de Heer denken wij  
aan de woorden die de Heer eens heeft gesproken: 
“Dit is mijn lichaam”, zei Hij. 
 
Aan de tafel van de Heer zijn we dankbaar  
en we drinken van de wijn die Hij geeft. 
We herdenken Hem, die stierf voor onze zonden: 
Christus onze Heer, Hij leeft! 
 
Aan de tafel van de Heer zijn we samen. 
In Zijn lichaam worden velen tot één. 
Want als wij elkaar ontmoeten is de Heer erbij,  
is de Heer erbij. 
Aan de tafel van de Heer, aan de tafel van de Heer,  
aan de tafel van de Heer, daar zijn we vrij. 
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