HET GEBED VAN JABES

En Jabes had meer aanzien dan de rest;

hij knielde neer voor God, zijn Heer, en bad,
met open hart ging Jabes in gebed.

God hoorde de vragen die hij had:

“O Heer, wil zegenen met overvloed,

geef dat ik verder dan mijn wereld zie.

Als, Heer, Uw Hand mij leidt komt alles goed.
Bewaar mij voor het kwaad en voor verdriet.”

Mijn God, U hoorde naar wat Jabes vroeg,
U schonk hem rust en vrede op zijn bee.
Wij bidden nu hetzelfde als hij vroeg,
verhoor ons Heer, zoals U Jabes deed:

“O Heer, wil zegenen met overvloed,

geef dat ik verder dan mijn wereld zie.

Als, Heer, Uw Hand mij leidt komt alles goed.
Bewaar mij voor het kwaad en voor verdriet.”

“O Heer, wil zegenen met overvloed,

geef dat ik verder dan mijn wereld zie.

Als, Heer, Uw Hand mij leidt komt alles goed.
Bewaar mij voor het kwaad en voor verdriet.
Amen, Amen.”
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