’t Is volbracht

Als ik in Uw ogen kijk

zie ik een weerkaatsing van mijn pijn en schuld.
Tot ik plotseling begrijp;

De Vader die in de hemel woont

bewees de grootste liefde ooit betoond,

die mij diep van binnen vervult.

Ik weet niet waarom Hij van mijn hield.
Wat zou ik kunnen doen?

Het Lam van God, dat voor mij stierf,
brak de vloek toen hij riep:

’t Is volbracht, ’t is volbracht!
Duisternis heeft nu geen macht over mij.
’t Is volbracht, ’t is volbracht!

Jezus, Hij maakte ons vrij.

Door Zijn bloed zijn wij nu vrij
Hem te ontmoeten oog in oog.

En met eerbied knielen wij

voor Hem die in eeuwigheid regeert.
Kom laten we zingen, geef de eer
aan de allerhoogste Heer.

Ik weet niet waarom Hij van ons hield.
Wat zouden wij kunnen doen?

Nederig prijzen wij Uw naam,

de Zoon van God is betrouwbaar en waar.
’t Is volbracht, ’t is volbracht!

Duisternis heeft nu geen macht over mij.
’t Is volbracht, ’t is volbracht!

Jezus, Hij maakte ons vrij.

U bent heilig, U bent heilig,

Heer, wij aanbidden, verhogen Uw naam.
U bent heilig, U bent heilig,

Heer, wij verhogen Uw naam.

Heer, wij verhogen Uw naam.
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