
Toen Jezus huilde. 
 
Toen Jezus huilde in eenzaamheid en pijn 
viel op de aarde een stille traan. 
Mijn Jezus kreunde en wereldwijd 
greep angst en vrees de mensen aan. 
 
Arme Jezus, arme Jezus 
 
Vernederd bij Herodus, 
zijn kleren hem ontnomen, 
arme Jezus! 
Een doornenkroon gevlochten, 
gegeseld en geslagen 
en aan het kruis gespijkerd, 
naast moordenaars gehangen. 
Arme Jezus, mijn Heer! 
 
 
 
Ned. tekst: Ria van Buuren – van den Berg. 
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