
Als Mijn kinderen 
 
 
Gezegend zijn wij, oo hier in dit land, waar men in vrijheid kan gaan. 
Maar om mij heen is het duid’lijk te zien, dat zoveel verloren is gegaan. 
Maar wij hebben het kruis met verlossende kracht, 
en God spreekt ook vandaag nog Zijn woorden van macht. 
 
Refrein: 
Als Mijn kinderen, genoemd naar Mijn naam, vernederen zich voor Mij. 
Als Mijn kinderen, het duister verlaten, en komen tot Mij. 
Zal ik Mij ontfermen (2x), 
als zij komen tot Mij. 
 
Toch is er hoop, want God is nog God, en wij het verkoren geslacht. 
En met heel ons hart geloven wij in genade met hemelse macht. 
Hij neemt weg al de angst, wij gaan mee aan Zijn hand, 
en Hij roept om bekering in heel het land. 
 
Refrein. 
 
Nu is het tijd om te zoeken naar Hem, om te staan voor het ware geloof. 
Wij knielen voor Hem, het duister verdwijnt. Wij houden Zijn Licht omhoog. 
 
Refrein.  
 
 
Ned. tekst: Teo Hoogendijk 
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