
Kom Bij Mij 
 
 
Kom bij Mij, kom bij Mij; 
Kom als je moe bent, ja, kom bij Mij. 
Rust maar uit, Ik hou je vast 
want Ik ben God. 
 
Kom bij Mij, kom bij Mij; 
Kom als je dorst hebt, ja, kom bij Mij. 
Levend water zal Ik geven, 
Ik ben God. 
 
Kom maar met al je vragen, 
kom in je moeilijkste dagen. 
Toon Mij je wonden, Ik heel ze; 
je zonden, ‘K vergeef ze; 
je hart en Ik draag jou. 
 
Kom bij Mij, kom bij Mij; 
Jezus, Mijn Zoon, maakt de weg weer vrij. 
Kom, Mijn kind, jij hoort bij Mij; 
Ik ben God. 
Ik ben God. 
Dus kom. 
 
Ned. tekst: Margreeth Ras van Slooten 
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