
God schiep de bergen  
 
 
God schiep de bergen, zeeën, lucht, het land,  
het water werd gescheiden door Zijn hand,  
maakte de zon voor dag en maan voor nacht,  
vulde de hemel met held’re sterrenpracht. 
De kleuren van de schepping wuiven zacht,  
getuigen alle dagen van God’s macht. 
 
 
Met bomen, planten tooide God de aard,  
vogels en vissen zijn door Hem gemaakt. 
De schepping werd bekroond met mens’lijkheid: 
God schiep de mens, uiterlijk aan Hem gelijk. 
Vulde hem met Zijn adem en Zijn geest,  
en van de mens hield God het allermeest. 
 
 
Kom, levensadem, vul mijn hart steeds meer,  
gebruik het om te leven tot Uw eer. 
Dat ik getuigen zal in daad en woord;  
Overal moet van Uw grootheid zijn gehoord:  
De glorie is aan Vader, Geest en Zoon,  
drie-enig God die in de hemel troont. 
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