
Breng het licht, het licht van de vrede 
 
 
Breng het licht, het licht van de vrede 
Breng het licht naar de kribbe, kom. 
Wijs de weg, zodat kinderen vinden: 
Jezus ligt te slapen 
Hoe rustig ligt het te slapen 
Hoe rustig slaapt het kind. 
 
 
Breng het lied, het lied van de vrede 
Breng het lied van aanbidding, kom. 
Hoor een hemels koor, dat zingt 
Een lied van hoop en van aanbidding: 
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria et in terra pax. 
 
 
Breng de herders het nieuws van de vrede 
Breng de herders naar Bethlehem, kom. 
Herders houden de wacht in de nacht, 
Kom breng hen het nieuws  
En aanbid nu Jezus (de Heer) 
Halleluja, Christus is geboren 
Halleluja, is geboren. 
 
 
Breng je hart, je hart mee naar Jezus, 
Breng je hart nu naar Jezus de Heer. 
Goud, mirre en wierook zijn kostbaar, 
Maar door de hemel is gegeven: 
Jezus, Hij kwam voor ons op aarde. 
Jezus, Hij kwam voor ons op aard’. 
 
 
Breng het licht 
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