
Gebed van een zondaar 
 
Heer, vandaag raakt U mij aan, 
daarom wil ik bidden gaan. 
U kent alles diep in mij, 
dingen die ik niemand zei. 
 
Jezus ik geloof dat U er bent. 
Dat U luistert en mij zonden kent. 
Heel dit brekend hart, vernieuw het nu. 
Ik geloof in U.  
 
Heer vergeef mij alle schuld, 
alle zond’ en ongeduld. 
Dienend buig ik  mij voor U neer, 
elke dag bent U mijn Heer. 
 
Jezus ik geloof dat U er bent. 
Dat U luistert en mij zonden kent. 
Wetend dat U werk’lijk naar mij hoort, 
ik geloof in Uw woord. 
 
Jezus ik geloof dat U er bent. 
dat U luistert en mij zonden kent. 
Heel dit brekend hart, vernieuw het nu. 
Ik geloof in U.  
 
In Uw naam wil ’k verder gaan, 
E=een nieuw leven vangt reeds aan. 
Ik weet nu Gij zijt bij mij. 
Breng mij thuis, blijf mij nabij. 
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